JAAROVERZICHT STICHTING FACILITE 2023

2023 was een heel vruchtbaar jaar voor ons werk, dat zo snel groeide dat we dat nauwelijks konden
bijhouden. Het is een zegen dit te zien gebeuren. Het lijkt erop dat momenteel ongeveer 50.000
mensen (merendeels nieuwe gelovigen) deelnemen aan de nazorg-bijbelstudies.

Democratische Republiek Congo, het land waar ons werk is begonnen in 1997. Belangrijkste
ontwikkelingen: De start van enkele tientallen nazorggroepen in Mwanda (aan de oceaan), na een
serie trainingssessies van het Congolese team. Er zijn een twintigtal nazorggroepen gestart in het zeer
animistische gebied van Luozi, ook ten westen van Kinshasa. Tijdens een reis met het hele team in
juli/augustus namen bijna 1100 mensen (bijna 500 predikanten) deel aan Gemeentegroei
conferenties en 825 mensen volgden de training voor leiders voor nazorg-bijbelgroepen. In november
maakte een team van vijf man een reis naar de afgelegen woongebieden van de pygmeeén in de Mai-
Ndombe, omgeving van Oshwe. Ongeveer 200 mensen kwamen tot geloof en er werd een aantal
medewerkers voor evangelisatiewerk aangesteld. Zeven van hen zullen in februari een verdere
training ontvangen in Kikwit (een reis voor hen van een week...) om intensief met ons samen te
werken. We hebben meer dan 20.000 City Bibles (Nieuwe Testamenten) in het Lingala en het Frans
kunnen verspreiden, vooral in het westen en het centrum van het land.

Ivoorkust. De grote gemeenten in Abidjan en hele denominaties willen nu met ons samenwerken en
vragen om instructie voor evangelisatiewerk en nazorg. Voorheen was dat ondenkbaar, maar men
ziet de vrucht van ons werk. De nazorgteams in het gebied van de stam Dan geven nu ook zelfstandig
lessen voor kringleiders, ook buiten hun gebied (m.n. de stam van de Guéré) en ze sturen er
zendingsteams op uit naar afgelegen streken van hun eigen stam en naar Liberia, waar ook een
kwartmiljoen leden van de stam Dan woont. De tweetalige kinderbijbel (Frans-Bété) is verspreid
(12.500 exemplaren). Mede als gevolg hiervan zijn ook tientallen nazorgbijbelstudies opgezet. Door
een persoonlijk probleem zijn we onze voorzitter in dit land dit jaar kwijt geraakt. We zoeken naar
een vervanger voor hem. In en rond de stad Divo zijn enkele tientallen bijbelstudiegroepen voor de
nazorg begonnen; in Abidjan zijn er nu al zeker meer dan honderd van die groepen, terwijl er elders
in het land, vooral bij de stam Dan, ook nog ongeveer 200 van die groepen zijn opgezet. Het mooie is
dat mensen er niet alleen veel leren, maar ook dat deze groepen bijna alle ook evangelisatiekernen
zijn geworden.

Liberia. Charles uit Ivoorkust leidt de startperiode van het werk in Liberia. Er is een sterk
leidinggevend team gevormd van vier werkers, allen predikant. In de steden Buchanan City en
Monrovia zijn enkele tientallen nazorggroepen begonnen, evenals in een streek in het verre noorden
van het land. Driemaal in 2023 hebben we acties ondernomen in Liberia, maar nu is het landelijke
team in staat zeker de nazorgtrainingen te verzorgen.

Guinee. Eind 2022 is ons werk gestart in Guinee, met Philippe uit Ivoorkust als gangmaker. Het
voordeel daar is dat we door enkele van de meest vooraanstaande kerkelijke leiders werden
uitgenodigd, wat een snelle start mogelijk maakte. Evangelist Maurice Kamano heeft een team om



zich heen gevormd waarmee hij werkt. Hij heeft meer dan 500 mensen tot geloof zien komen en
meer dan 200 nazorggroepen opgezet, voornamelijk in de hoofdstad Conakry en in de meest
afgelegen stad gerekend van de hoofdstad: N'Zérékoré. Er is een dringende behoefte aan Bijbels in de
gebieden buiten de hoofdstad.

Togo, Sierra Leone, Angola. In deze landen zijn we dit jaar begonnen, heel klein in Angola (vanuit
Congo) en Sierra Leone (vanuit zowel Liberia als Guinee). In die twee landen zijn nu een aantal
nazorggroepen. In Togo heeft Philippe een vliegende start meegemaakt met honderden predikanten
die de Gemeentegroei-conferentie volgden en tal van mensen volgden de instructies voor
evangelisatie en nazorg (eind november). Ongeveer 200 kleine groepen zijn van start gegaan. Er was
ook een delegatie uit Bénin aanwezig van vooraanstaande geestelijke leiders, die graag willen dat we
ook in hun land beginnen).

Aanvragen voor ons werk. Naast Bénin liggen er ook dringende uitnodigingen te wachten uit
Congo-Brazzaville en Bourkina Faso. In beide landen hebben we een aantal belangrijke
contactpersonen. Verder willen we in 2024 ook een officiéle start maken in Sierra Leone. Andere
landen die ons hebben uitgenodigd liggen buiten Afrika: te weten Brazilié (vanuit Congo) en Maleisié
(vanuit Nepal).

Nepal. We zien een enorme groei van ons werk in m.n. de Santal gemeenschap in Nepal. Vanuit hun
midden werken we ook onder hun stamgenoten in India en binnenkort ook Bangladesh. Onze
nazorgmaterialen zijn dit jaar in hun taal vertaald en gedrukt. Onder de Rajbansi bevolking (ook in
dezelfde drie landen) zijn veel nazorggroepen gestart en breidt ons werk zich uit. Helemaal aan het
begin staat ons werk onder de oostelijke Chowdhari stam, die de Tharu taal spreekt. We werken nu in
twee kernen, en van daaruit breiden we ook uit naar de Tharu bevolking van Noord-India. Andere
groepen waar we veel ingang hebben zijn de Maji en de Dhimal stammen en de Kirati. Van deze
laatste groep kwamen het afgelopen jaar ongeveer 500 mensen tot geloof, terwijl ongeveer 150
anderen in hun eigen centrum, waar ook hun goeroe woont, nazorgstudies volgen. Ons project in
Bjhojpur groeit, maar te langzaam. We zoeken naar verbetering ervan. In het westen van Nepal
werden in november meer dan 200 nieuwe nazorggroepen gestart (vooral in het bergstadje Rukum
en omgeving en in het gebied vlak ten noorden van de grote stad Nepalganj). In heel Nepal draaien er
nu ongeveer 600 nazorggroepen met 10 -15 deelnemers elk. Er is een gevaarlijk godsdienstig
fanatisme ontstaan in 2023 in Nepal.

India. Vanuit Nepal werken we in India, hoewel steeds meer werk vanuit onze werkers in India wordt
gedaan. We werkten aan het begin van het jaar in twee deelstaten (Bihar en Uttar Pradesh). Daar
kwamen bij: West-Bengal, New Delhi en Bombay. Het nazorgboekje is in het Hindi gedrukt, maar de
eerste druk was na ruim drie maanden al op. Alleen al in Bombay hebben we ongeveer 200
nazorggroepen, ongeveer de helft van wat we in heel India hebben. We werken nu met vier werkers
uit India en twee mensen die direct aan de grens in Nepal wonen. Binnenkort hopen we ook te
beginnen in Manipur in het noordoosten, aan de grens met Myanmar.



Lectuur.

Nazorg bijbelstudieboekje: negende druk Frans; de tiende en elfde druk moeten in 2024 volgen
(edities voor Ivoorkust en Congo). Vertaald en gedrukt in het Hindi en Santal. De tweede druk in het
Hindi volgt dezer dagen evenals een derde druk (met net als in het Hindi 10.000 exemplaren). Aan
een vertaling in het Portugees wordt nu gewerkt.

Gemeentegroei compleet: De derde editie in het Frans is bijna op en een nieuwe druk is nodig. Het
boek wordt opnieuw vertaald in het Nepalees voor een verbeterde derde druk.

In het Nepalees verschenen de vertalingen van de brochures Gemeentegroei en Gemeentegroei en de
Bijbel. De brochure Visie krijgt een herziene tweede druk.

Kinderbijbels. De tweetalige kinderbijbel voor kinderen van een jonge leeftijd Frans-Bété (Ilvoorkust),
gedrukt in Cairo, is ontvangen en verspreid in west-lvoorkust. Dit jaar is dezelfde Bijbel vertaald in het
Baoulé, gesproken in het centrale deel van Ivoorkust.

Diverse werken worden momenteel vertaald in het Hindi. Jesus Multinational wordt vertaald in het
Nepalees.

Een boekje in het Frans over de bijbelse origine van de stam Dan (lvoorkust) kreeg een tweede druk.

Bijbel — De Bijbel wordt in grotere aantallen tegen kostprijs gekocht en tegen een symbolisch bedrag
verspreid in Ivoorkust (dit jaar 5000x). Zie ook de 20.000 City Bibles die in Congo verspreid zijn.
Grotere aantallen zullen D.V. dit jaar volgen.

Als we het kunnen betalen moeten dit jaar veel boeken en brochures gedrukt worden; de voorraden
raken op en lectuur is belangrijk in onze strategie.
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